Kenneldag/weekeinde Pinksteren 2014

Wij willen elkaar wel een keer ontmoeten! Dat was de kreet in de "Facebookgroep van de
Waaldijk". Dat hoef je tegen ons maar een keer te zeggen dus zochten we een reden voor een
feestje. En die was snel gevonden. Ons tiende nestje schapendoezen was net geboren. Een
betere reden kun je toch niet bedenken. Na deze eerste oproep ging iedereen pas echt los en
bleek het een kennelweekeinde te worden in plaats van een kenneldag. En we hebben het
allemaal gedaan. Getrakteerd op prachtig weer is er gewandeld, gezwommen, gepraat,
gedronken, gebarbecued, gedoggydanced en gedogfrisbeed, nog meer gedronken, gespeeld,
vuurtje gestookt, en nog wat gedronken, muziek gemaakt en gezongen bij het kampvuur en
uiteindelijk geslapen in tenten/caravans en campers. Na een gezellig ontbijt de volgende
ochtend was er maar een mogelijkheid "volgend jaar weer!". Een leuke traditie is geboren, het
"waalkijkerdoezenpinksterweekeinde". Wij hebben er al weer zin in en bedanken jullie allemaal
heel hartelijk. Voor de helpende handjes, de bijdragen en allereerst jullie aanwezigheid en
enthousiasme. Dit is de link naar de foto's van het geweldige weekend.A Foto's



http://www.mijnalbum.nl/Album=P44344ZE

